
 

 

Inmiddels is er een periode voorbij gegaan waarin er even wat minder vaak kinderkerk was. 

De kerstviering is al weer een tijdje geleden maar daar denken wij nog graag aan terug. Het 

is weer een prachtige viering geweest waaraan veel kinderen hebben meegewerkt. Een 

kleine terugblik aan de hand van een aantal foto’s.  

 

 
 

 
 

Zondag 2 februari was er een nieuw vieren dienst in de stijl van Taizé. Ook de kinderkerk was 

eens anders dan anders. Middels een kindermeditatie hebben de kinderen kennisgemaakt 

met meditatie. Kleedje mee en lekker ontspannen liggen in het Martenshúske. 

 

 
 

 



 

Nu is de 40-dagentijd aangebroken. Een tijd van vasten die in verschillende vormen mogelijk 

is. We beleven deze tijd ook samen met de kinderen, op weg naar Pasen.  

Op zondag 6 april zijn alle kinderen welkom om een Palmpasentak te maken. Hiervoor kun je 

je opgeven via de kinderkerkmail. kinderkerkscharnegoutum@gmail.com of bij één van de 

kinderkerkleiding.  

Zelf hoef je alleen een kruis mee te nemen, gemaakt van 2 houten latjes, en voor de 

versiering zorgen wij. Wij vragen wel een kleine vergoeding van €3,-.  

Zondag 13 april gaan wij met alle kinderen en hun Palmpasenstok door het dorp om de 

zieken en ouderen toe te zingen en hen een klein presentje te brengen.  

 

De volgende zondagen is er weer kinderkerk.  

 

Zondag 16 maart 

Zondag 6 april (palmpasentak versieren)  

Zondag 13 april (Palmpasen) 

 

Tot ziens bij de kinderkerk! 

Petra, Tiny, Jitty en Fennigje 
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